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INLEIDING

Je bent misschien moeder of vader, opa of oma, schoonzus of vriend van iemand in scheiding.
Zonder dat je het weet heb je als familie of vriend een belangrijke rol in hoe een scheiding
verloopt. Het bijzondere aan jouw rol is dat je er niet alleen bent voor jouw naaste, maar dat
de scheiding ook jou raakt! Families ‘scheiden mee’ als een gezin uit elkaar gaat, of je nu wilt of
niet. ledereen moet een nieuw evenwicht vinden.

Een scheiding kenmerkt zich door een periode van onrust. Vaak zijn emoties als onzekerheid,

verdriet, angst en/of boosheid aanwezig. De bedoeling is dat dit op den duur een weg vindt
en emoties een plek krijgen. De gescheiden persoon bouwt weer een leven op waar rust,
plezier en geluk een plaats krijgen. Jouw aanwezigheid en ondersteuning helpen jouw naaste
om dit proces te kunnen doorlopen.

Dit boekje richt zich op twee onderwerpen waar familie en vrienden van een naaste in
scheiding mee te maken hebben:

* Hoe steun je jouw naaste op een goede manier? Ben jij Supporter of Hooligan?

* Hoe ga je om met jouw emotie en dilemma’s? Jij scheidt ook mee en loopt tegen jouw
eigen dilemma’s aan. Kun je bijvoorbeeld nog wel contact houden met jouw ex zwager?

WERKBOEKJE

Dit werkboekje is één van de handreikingen aan mensen die met scheidingen te maken

hebben: ouders, kinderen, familie en vrienden en professionals. Het is geschreven vanuit de
visie op complexe scheiding van Sonja Hopmans. Deze visie gaat over hoe jij, ondanks de
moeilijkheden, kunt bijdragen aan rust en welzijn voor alle gezinsleden in scheiding.

Het boekje is als volgt opgebouwd:
« Visie op scheiden — bijlage 2 zorgt voor de theoretische onderbouwing.
« Ben jij supporter? — bijlage 1 geeft handvatten aan de hand van voorbeelden.

¢ Dilemma’s van vrienden en familie

Dit boekje is tot stand gekomen met medewerking van:

PACT organisaties en klankbordgroep van familie en vrienden

Sonja Hopmans — Via Nova Coaching

Noortje Schuddebeurs — PACT Scheiden zonder Schade Almelo — Borne

Andere werkboekjes in deze reeks: Scheiden en hulpverlening, Scheiden op school, Werkboek Buddy bij scheiden,
Vragen over scheiden loket/intake, Scheiden voor ouders en kinderen, Scheidingsboekje voor familie en vrienden

PACT - Scheiden zonder schade Almelo - Borne Aanpak Wachttijden @ =
jeugdhulp Twente G’ )
=g
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HOOFDSTUK 1.
VISIE OP SCHEIDEN



VISIE OP SCHEIDEN
(BIJLAGEZ, THEORETISCHEONDERBOUWING)

DIT IS ONZE VISIE OP SCHEIDEN!

Scheiden geeft vaak (tijdelijk) onrust in het leven van kinderen en hun ouders. Normaal
gesproken ontstaat er, na een periode van emoties en onrust door de scheiding, op den duur
weer rust en stabiliteit. De meeste gezinsleden hebben voldoende veerkracht om te wennen
aan de nieuwe situatie. Er zijn echter ook scheidingen (20-23%) waarbij het conflict aanblijft
en er geen rust komt. Wanneer de strijd, onrust en spanning blijft doorgaan, geeft dit altijd
schade aan kinderen.

Daarom is ons uitgangspunt om rust en welzijn te vergroten in situaties waar een (complexe)
scheiding speelt. Bij steeds oplaaiende conflicten tussen ouders in een scheiding kan rust en

welzijn meestal alleen ontstaan als ouders apart van elkaar hun gezin vormgeven en er niet
veel contact hoeft te zijn.

UITGANGSPUNTEN VISIE

* Een conflictscheiding is niet oplosbaar. Wel kun je een omgeving creéren die conflict
niet voedt en die rust geeft. Je kunt niet repareren wat stuk is. Je kunt wel leren om bij
te dragen aan rust en welzijn voor iedereen door de focus te leggen op het vormgeven
van het eigen gezin, los van de ander;

o Lukt ouderschap niet samen? Dan ga je apart. Apart betekent dat de focus komt te
liggen op het eigen leven, op dat waar je invloed op hebt. ledere ouder focust op het
eigen ouderschap in plaats van het samen ouder zijn. Ondersteuning is gericht op het
leren aan de ouders apart hoe zij kunnen zorgen voor de-escalatie van conflict en hoe
zij kunnen bijdragen aan rust voor ieder. Dit zodat de ruzie stopt;

e Het doel is rust en welzijn, niet dat er per se contact met alle gezinsleden is of dat
ouders met elkaar moeten leren communiceren. Dit zou een volgend station kunnen
zijn nadat er rust is gekomen, maar dat hoeft niet;

» Het gaat niet om de inhoud of gelijk krijgen of dat de andere ouder het niet goed
doet. Toch wordt er vaak wel aan je gevraagd om partij te kiezen, dat maakt het zo
moeilijk. Het is belangrijk om uit te leggen dat het niet aan jou is om over de waarheid
te gaan, want het is niet jouw strijd. Het is juist beter dat de strijd gaat stoppen en dat
er rust komt, daar kun je behulpzaam bij zijn. Strijd ligt vaak in het gelijk willen krijgen
en het bewijzen dat de andere ouder ongelijk heeft;

* Soms betekent rust onredelijkheid of oneerlijkheid incasseren. Bijvoorbeeld stoppen
met rechtszaken om de alimentatieverhoging - waar je misschien wel recht op hebt. Je
laat je recht dus varen en maakt ‘geluk’ belangrijker dan ‘gelijk’. De ouder heeft er recht
op, maar de strijd om het geld maakt veel meer stuk dan je lief is. Is het denkbaar om
het onredelijke te incasseren?
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KENNIS OVER (COMPLEXE) SCHEIDING

DE SCHEIDING

* Bij een scheiding is het normaal dat er tijdelijk ontwrichting en onbalans is in een gezin.
Meestal komt er stabilisatie na 1 of 2 jaar. Mensen gaan vaak door een periode die
verdrietig is, waarbij boosheid en angst speelt, maar die ook opluchting en mooie
momenten kent. Dat hoort allemaal bij het rouwproces van de scheiding.
« Bij een scheiding, zeker bij een gezin, staat de wereld vaak op z'n kop. Scheiden raakt
alle levensgebieden:

o Kun je nog in je huis blijven wonen?

o Hou je nog contact met jouw vrienden en familie?

o Hou je contact met jouw kinderen?

o Kun je het werk blijven doen dat je nu doet?

o Ben je nog welkom in jouw dorp of sportclub?

o Heb ik dadelijk nog voldoende geld om te blijven leven zoals je nu leeft?
e De periode die mensen in scheiding meemaken wordt vaak gekenmerkt door stress en
het gevoel te moeten overleven. Mensen die zich zo voelen, hebben vaak moeite om
goede keuzes te maken voor de lange termijn en overzicht te maken en te houden.
» Kortom: scheiden is een levensgebeurtenis die het leven voor een periode écht

ontwricht.
Een complexe scheiding

Na sommige scheidingen komt er echter geen hernieuwd evenwicht. De strijd blijft aanhouden
en er komt geen verandering. Dit maakt het complex en schadelijk.

® Een complexe scheiding kenmerkt zich door:

O Er ontstaat geen balans, conflicten blijven oplaaien;

O Eén of beide ouders hebben een lastige persoonlijkheidsstructuur, bijvoorbeeld
in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met diagnose) of
onderliggend trauma;

o De communicatiepatronen zijn destructief;

o Er zijn vaak beschuldigingen over en weer van huiselijk geweld of
verwaarlozing.

e Er zijn drie soorten vormen van ouderschap na scheiding:

o Codperatief ouderschap: goede communicatie tussen de twee ouders en
regelmatig overleg. Met kinderen van deze ouders gaat het goed. (20-25%);

o Natuurlijk parallel (solo) ouderschap: rust voor ieder en weinig tot geen

communicatie tussen beide ouders. Met kinderen van deze ouders gaat het

goed. (50%);

o Conflictouderschap: blijvend en terugkerend conflict tussen ouders. Regelmatig
geladen communicatie. Met kinderen van deze ouders gaat het niet goed. (20-
23%)
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KINDEREN

* Kinderen zijn gebaat bij rust en welzijn. In een conflictscheiding loopt het kind de
meeste schade en trauma op. Conflicten moeten stoppen!

* Kinderen zijn gebaat bij het kunnen ondernemen en doen van ‘gewone dingen’: sport,
hobby’s, spelen met leeftijdsgenoten, bewegen en het maken van plezier. Ook en juist
kinderen in scheiding;

* Bij iedere scheiding kan fysiek of psychisch geweld plaatsvinden tussen ouders of in
relatie tot de kinderen. Het is goed om kinderen in de gaten te houden (verandert er
iets t.a.v. eten, slapen, gedrag en stemming?);

» Voortdurende ruzie is de belangrijkste voorspeller voor ontspoorde ontwikkeling van
kinderen. De voortdurende spanning door ruzie, heeft blijvende neurologische invloed:
het leervermogen daalt en kinderen hebben later meer kans op lager geschoold werk
en lager inkomen. Deze kinderen ontwikkelen een lager zelfbeeld en minder ik-kracht
en hebben meer moeite om gezonde relaties aan te gaan.

FAMILIE EN VRIENDEN

* Als een relatie breekt heeft dit net zo goed gevolgen voor familie en vrienden. Deze
scheiden eigenlijk mee. Je kunt er niet werkelijk buiten blijven;

® Familie en vrienden kennen hun eigen dilemma’s door de scheiding. Mag ik

bijvoorbeeld nog contact houden met de ex-partner van mijn broer of vriendin? Of:

hoe ga ik om met mijn eigen emoties van verlies door de scheiding? Is daar ruimte

voor?

» Tegelijk zijn familie en vrienden vaak de steunpilaren voor mensen die een scheiding
meemaken. Bij hen kunnen ze hun hart luchten, hulp vragen of een slaapplek krijgen;

* Familie en vrienden beinvloeden een scheiding, of je wilt of niet. Ze kunnen de strijd

(onbedoeld) aanwakkeren door negatief te praten over de ex-partner of te zeggen dat

je moet blijven strijden voor je rechten. Deze rol noemen we de hooligan;

Familie en vrienden kunnen ook een andere rol innemen. Zij kunnen zorgen dat

partners met elkaar in gesprek blijven en dat strijd afneemt door bijvoorbeeld de

andere kant van het verhaal te laten zien. Deze rol noemen we de supporter;

* Het is voor familie en vrienden van naasten in scheiding lastig om objectief te blijven,

zeker als er veel verdriet, angst en boosheid speelt. Je bent geneigd er ook iets van te

vinden. Toch is het advies: laat je niet meetrekken in de strijd, het helpt niemand!

* VVoor ex-partners in strijd kan het lastig zijn de strijdbijl te begraven als familie en

vrienden de strijd juist aanmoedigen. Soms ben je als hele familie in strijd beland met

de ex-partner waardoor er geen weg meer terug is, ook al zou je willen.
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HOOFDSTUK 2:

BEN JIJ EEN SUPPORTER?



2. BEN JIJ SUPPORTER?
(BIJLAGE] VOORBEELDENENHANDVATEN)

KRACHTEN VAN HET FAMILIE- EN VRIENDENNETWERK

De rol van familie of vrienden is echt ingewikkeld bij een scheiding. Het is te vergelijken met
schaken op hoog niveau. Enerzijds ben je een buitenstaander: je bent geen onderdeel van het
gezin. Tegelijk ben jij verbonden met het gezin in scheiding: jullie hebben een familieband of
zijn dikke maatjes. Dat is mooi, waardevol en lastig tegelijk.

De krachten van het familie- en vriendennetwerk zijn enorm! Denk bijvoorbeeld aan deze
voorbeelden (er zijn er zeker nog veel meer!):

e Bij familie/vrienden kun je écht uithuilen en al je emoties kwijt;
e Met familie/vrienden doe je leuke dingen;

e Familie/vrienden helpen je met praktische zaken zoals verhuizen, een slaapplek, advies
over financién of het opvangen van de kinderen;

e Met familie en vrienden kun je lachen en ontspannen. Je kunt in hun nabijheid jouw
wonden likken.

Je ziet dus dat je als naaste van een gezin in scheiding écht belangrijk bent. Tegelijkertijd krijg
je als naaste ook veel verhalen te horen. Dit zijn vaak ook minder mooie verhalen over de ex-
partner. Jij troost en ziet hoe moeilijk iemand het heeft. Hoe blijf je dan nog objectief? Hoe
zorg je dat jij de goede kant blijft zien van de ex-partner?

Z0 STEUN JE JOUW NAASTE IN SCHEIDING ZO GOED MOGELIJK

Je hebt al een beetje kunnen lezen hoe ingewikkeld, maar ook hoe waardevol jouw rol is in
een scheiding. Familie en vrienden kunnen helpen om een scheiding goed te laten verlopen.
Hun steun kan ook zorgen dat ruzies juist aangewakkerd worden. Hoe ondersteun je de
scheiding van jouw naaste nu op zo’n manier dat het helpend is? Hoe zorg je ervoor dat jouw
naaste het eigen rouwproces door kan maken en het leven na de scheiding weer positief kan
opbouwen?

Als je kijkt naar de visie van Sonja Hopmans op scheiden dan lees je dat een paar dingen écht
belangrijk zijn:

e Zorg dat conflicten stoppen, omdat aanhoudende conflicten beschadigen (zeker
kinderen, maar ook ouders en de familie);

* Richt je op dat waar je invloed op hebt, op je eigen leven en op je eigen ouderschap.
Samen ouder zijn is geen hoger doel, zeker niet als dat ruzies tot gevolg heeft;
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» Het allerbelangrijkste is dat er een beweging naar rust komt, want alleen in rust kunnen
mensen herstellen. Helen lukt niet als er voortdurend ruzie is en als je steeds met de ander
bezig bent.

Een paar dingen zijn goed om in je achterhoofd te houden:

e Scheiden is een rouwproces. Hoe verdrietig het nu ook lijkt, pijnlijke emoties horen bij

het rouwproces maar worden ook minder in de tijd. De bedoeling is juist dat mensen

in het begin rouwen. Dat ze verdrietig en boos zijn, want mensen die scheiden maken
een heftige situatie mee;

» Vaak zijn partners elkaar al een tijd kwijtgeraakt. Bij veel scheidingen is er niet zomaar
opeens een scheiding. De boodschap kan misschien wel uit de lucht komen vallen voor
één van de partijen, maar vaak waren mensen elkaar al enige tijd kwijtgeraakt;

e Er zijn twee kanten aan het verhaal. Mensen die boos en verdrietig zijn, vertellen vaak
over de schuld van de ex-partner. Als je de ex-partner zou spreken hoor je het verhaal
vermoedelijk precies andersom. Wat is waar? Het goede nieuws: de waarheid is vaak
niet zo belangrijk. Jouw rol is niet om de waarheid boven tafel te halen of te
onderschrijven. Jouw rol is in de eerste plaats om te luisteren zonder er iets van te
vinden en er gewoon te zijn;

Behoefte aan steun en veiligheid. Het is goed te begrijpen dat als je leven op de kop
staat, dat je dan behoefte hebt aan steun en zekerheid. Als je scheidt kunnen de

mensen om jou heen een reddingsboei zijn, een houvast. Alles verandert, maar jij blijft!

Nu je dit weet, kunnen we kijken naar jouw rol als familielid of vriend van een naaste in

scheiding. Hoe kun jij ervoor zorgen dat rust ontstaat en dat wonden kunnen helen? Hoe ben
jij als familie of vriend een supporter van de scheidende naaste?

1. De supporter steunt

e De supporter is er gewoon en dat is enorm belangrijk. Jouw scheidende naaste weet
dat hij/zij bij jou terecht kan en dat helpt echt! Dat gegeven is al een steun op zich;

Bij de supporter kun je uithuilen. Zeker in het begin van een scheiding, is het belangrijk
dat je alles met elkaar kunt bespreken. Dat er boosheid en verdriet kan zijn. Dat je
misschien samen een avondje doorzakt en even flink schelt op die zak of bitch van een
ex-partner;

e De supporter luistert en erkent hoe ingewikkeld het is. De supporter slaat een arm om
de scheidende naaste heen en snapt hoe ingewikkeld het is: ‘Het is logisch dat je je zo
voelt’;

* Met de supporter kun je leuke dingen doen. Met de supporter kun je je zinnen
verzetten en weer even leuke dingen doen. Misschien samen de stad in, naar de sauna,
wandelen of naar een concert. Even je hoofd leeg maken en weer plezier hebben.
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2.De supporter laat ook de andere kant zien De supporter praat op een goede manier

over de ex-partner. De supporter luistert en troost en snapt dat de scheidende naaste
het moeilijk heeft. Tegelijkertijd gaat de supporter niet mee in demonisering van de ex-
partner. De supporter laat ook de goede kant zien van de ex-partner. ‘Nu lijkt zij/hij
onredelijk, maar tegelijk houdt hij/zij zich steeds aan de afspraken’;

De supporter haalt goede herinneringen op over de relatie. Naast steun en begrip die
de supporter geeft, laat de supporter ook de andere kant zien: Ja, nu is het moeilijk en
nu ben je boos op de ander, maar er waren tijden dat je verliefd op elkaar was. Er waren
tijden dat jullie het fijn hadden.” De supporter laat ook die kant zien;

De supporter denkt in het belang van alle gezinsleden. De supporter denkt in het
belang van alle gezinsleden, niet alleen wat goed is voor de scheidende naaste. In een
scheiding is de stelregel wel: eerlijk delen bestaat niet. Er zal altijd oneerlijkheid zijn.
De gezinsleden hebben er het meest aan als oplossingen passen bij alle belangen van
de verschillende gezinsleden. Dit vormt een positieve basis voor de toekomst;

De supporter houdt een spiegeltje voor. De supporter laat zien aan de scheidende
naaste wat hij/zij anders kan doen. Natuurlijk doe je dit met liefde en troost en hoef
je niet vanaf de start met de spiegel in de aanslag te staan, maar op termijn kan het
heel helpend zijn als je de scheidende naaste laat zien wat haar of zijn gedrag voor
effect heeft.

. De supporter denkt praktisch mee

De supporter denkt mee met praktische zaken. Jouw scheidende naaste zal heel wat
praktische zaken te regelen hebben. Tegelijk heeft deze persoon vaak veel stress en
staat in overlevingsstand. Heerlijk als iemand de zaken op een rijtje zet en meedenkt.
Heerlijk als iemand even iets voor je doet: voor je kookt of de kinderen uit school kan
halen;

De supporter relativeert en bekijkt de situatie feitelijk. In tijden van nood is het fijn
als iemand met je meedenkt over wat er nu precies aan de hand is. lemand die even
alles op eenrijtje zet. Als jouw lijf en hart op overleven staan kan het heel lastig zijn
om nog goed te zien wat er precies speelt;

De supporter helpt een plan te maken dat goed is voor iedereen. Samen plannen
maken en stappen uitzetten is heel helpend. Met twee hoofden gaat dat beter dan met
één. Helemaal fijn als iemand niet alleen in jouw belang denkt, maar ook in het belang
van alle gezinsleden. Als alle belangen worden gediend is de kans het grootst op
stabiliteit en rust in de toekomst, voor iedereen.
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EEN PAAR VOORBEELDEN VAN DE SUPPORTER

1. DE SUPPORTER STEUNT

Jouw steun is zo belangrijk! Gewoon er zijn, een arm om iemand heen, laten voelen dat je er

altijd voor iemand bent. Zeker in tijden van grote nood en onzekerheid is dit echt helpend.
Klaar staan, een hapje mee-eten, samen leuke dingen doen of mopperen op de ex-partner en
herinneringen ophalen van goede tijden. Steunen gaat ook over de ander proberen echt te

begrijpen en erkennen dat het een ingewikkelde situatie is.

TWEE VOORBEELDEN

IK HAD DIT ECHT NOOIT VAN HEM VERWACHT!

Moeder: lk bel even om te vragen hoe het met je gaat. Ik hoorde al een
paar dagen niet van je.

Dochter: Wat fijn dat je belt mam, ik zit er helemaal doorheen eigenlijk.
Ik ben zo verdrietig en... boos! Zo boos!

Moeder: Ach meid, wat naar voor je. Zal ik bij je langskomen? Drinken
we even samen thee.

Dochter: Is dat geen moeite? Zou je dat willen? Ik zou dat heel fijn
vinden.

Moeder: Ik kom jouw kant op

** een moment later, met thee op de bank **

Moeder: je vertelde dat je zo boos bent. Waar ben je zo boos over?
Dochter: Gewoon, ik vind het zo oneerlijk dat we net grote stappen
hadden gemaakt in ons leven. We hebben net dit huis gekocht, met een

Hoe moet ik nu verder? We houden grote schulden over! Ik snap dat
gewoon niet! Ik word er zo boos om, had dat eerder gezegd!

Moeder: Ach meid, ja, ik snap jouw boosheid heel goed. Hij had er beter
aan gedaan om dat eerder te zeggen. Hoe slaap je op het moment?

enorme hypotheek en een half jaar later wil hij opeens niet meer verder.
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Dochter: Echt een vraag van jou. Eerlijk.... ik slaap bijna niet. Ik word soms huilend wakker of
ik lig me zo boos te maken dat ik niet in slaap val. Ik ben zo moe!

Moeder: En hoe moeier je wordt, hoe zwaarder alles voelt, ken je dat? Dochter: Ja, helemaal!

Het wordt alleen maar erger. Moeder: Wat helpt jou om beter te slapen? Zullen we morgen een

boswandeling maken, lekker lang in het bos lopen, bomen en vogels om
ons heen? Wat denk je ervan?

Dochter: Ja, dat is een goed idee. Blijf je vanavond hier slapen?

ALS IK MIJN KINDEREN MAAR BLIJF ZIEN!

Jos: Ben je nog wakker? lk dacht al dat ik wat hoorde. Hoe gaat het? Ben: |k kan niet slapen, ik blijf

maar denken aan die kindergezichtjes

die zo verdrietig keken toen we vertelden dat we gingen scheiden. Dat
vergeet ik gewoon nooit meer!

Jos: Dat raakt écht in je vaderhart hé?! Als je jouw kinderen zo ziet. Ben: Ach man, ja,

verschrikkelijk. Dat gaat echt door je ziel. Ik ben zo

bang dat ik ze veel minder ga zien, dat ze straks papa zeggen tegen
een andere man. Ik ben ook bang dat ik weet wie die andere man
gaat worden. Dat maakt me soms echt gek! Ik blijf er maar aan
denken.

Jos: Dat lijkt me heel ingewikkeld en snap dat je soms tegen de muren
op gaat! Ik vind het knap hoe je ermee omgaat en hoe open jij praat.
Ik leer je van een andere kant kennen.

Ben: Haha, ja ik mezelf ook! Jos: ga je mee buiten een avondwandeling maken, nou ja,
nachtwandeling? Het ruikt lekker buiten.
Ben: Goed idee, laten we dat doen.
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2. DE SUPPORTER LAAT OOK DE ANDERE KANT ZIEN

lemand die niet meehuilt en de andere kant laat zien, is enorm waardevol in een scheiding.
Emoties kunnen de overhand krijgen. Mensen die in nood verkeren hebben een schouder,
compassie en steun nodig. Tegelijk is het belangrijk dat mensen niet meehuilen, maar ook een
spiegeltje voorhouden als de emotie te veel de overhand neemt. Of de andere kant van het
verhaal belichten, grote problemen kleiner maken of laten zien dat de ex-partner ook leuke
kanten heeft of zich misschien net zo rot voelt als jij.

TWEE VOORBEELDEN

IK HAD DIT ECHT NOOIT VANHEM VERWACHT! (VERVOLG)

** lopen samendoor het bos **

Dochter: Wat heerlijk om buiten te zijn. Ik kan het nog niet echt voelen, dat genieten, maar
ik vind de boslucht wel fijn om in te ademen.

Moeder: Gek hoe de wereld verandert als je verdriet hebt of boos bent hé? Dochter: Ja, dat

is het. Ik blijf steeds in cirkels denken en vind hem zo’n
zak, zo makkelijk, zomaar weglopen, geen verantwoordelijkheid
nemen.

Moeder: Ik had wel eens de indruk dat jullie relatie niet meer zo
straalde als een paar jaar terug. Herken je dat?

Dochter: Ja, sinds de kinderen geboren zijn en dat gedoe met Ron z’n
werk zijn we wel wat uit elkaar gegroeid. We praatten niet meer echt,
maar dat is nog geen reden om zo met ons en met mij om te gaan!

Moeder: Nee, dat snap ik. Ik snap ook dat je boos bent. Tegelijk snap ik
ook dat een relatie soms niet meer werkt. Ik had soms het idee dat jullie
echt je eigen leven leefden, ieder met jullie eigen vrienden.

Dochter: Ja, dat is ook zo. We zijn al een paar jaar onze eigen weg aan
het lopen. Ik had gehoopt dat dit nieuwe huis ons dichter bij elkaar zou
brengen. Vooral voor de kinderen, maar het tegenovergestelde is
gebeurd.
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Moeder: Zou het kunnen zijn dat Ron het ongeveer net zo heeft beleefd als jij? Dat hij jou ook is
kwijtgeraakt en ook had gehoopt dat het huis jullie dichter bij elkaar zou brengen?

Dochter: Ja dat zou kunnen zijn. We hebben het er niet zo over gehad,
maar ik kan me dat wel voorstellen.

Moeder: Dus eigenlijk hebben jullie het alle twee geprobeerd en is het
niet gelukt. Dat is verdrietig en tegelijk ook knap en mooi van jullie.
Dochter: Ja zo kun je er ook naar kijken. Ik weet dat je gelijk hebt, deze

relatiebreuk is van ons samen, alleen baal ik er enorm van dat het niet
gelukt is, voor onze kinderen, voor ons.

** begint vreselijk te huilen, ze stoppen en houden elkaar stevig vast**

Moeder: Ja meid, dat doet pijn, echt pijn!

ALS IK MIJN KINDEREN MAAR BLIJF ZIEN! (VERVOLG)

Ben: Denk jij dat Robert haar leuk vindt? Denk jij dat ze al wat hebben
of dat ze al met elkaar waren toen ik nog met haar was?

Jos: Ik heb geen idee, ik heb nooit iets tussen hen gezien. Waarom
denk je dat Robert met haar omgaat?

Ben: Ik zie dat op Facebook, hij plaats steeds hartjes enzo. Ik zag ze

laatst samen in de stad, mijn hart stond stil. Ik kon me niet aan de
indruk onttrekken dat ze het heel fijn hadden samen.

Jos: Even een gekke vraag, maar hoe helpt het jou om hier steeds over
na te denken? Je kunt er niks aan veranderen als het wel zo zou zijn.
Ben: Het helpt me helemaal niet, ik word er gek van! Ik ben boos en
verdrietig! Zak, bitch!

Jos: Ik maak we zorgen om je Ben. |k snap dat je boos en verdrietig
bent, maar door er steeds aan te denken, wordt het erger. En....
misschien is het helemaal niet waar, dan heb je al deze energie
gestoken in iets dat je ongelukkig maakt. Wat helpt jou om te stoppen
met piekeren?

Ben: Lastige vraag. Sporten helpt me, flinke cardio. En toch ook, met jou praten en dat je een
spiegeltje voor houdt. Het doet pijn, maar helpt me ook om na te denken hoe ik dat piekeren kan
stoppen.
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3. DE SUPPORTER DENKT PRAKTISCH MEE

De supporter denkt ook praktisch mee met de dingen die geregeld moeten worden en met de
problemen waar iemand tegen aanloopt. Scheiden kan een periode zijn met veel emotie
waarin je ook nog belangrijke keuzes moet maken over wonen, geld, kinderen en werk. Als
supporter hoef je geen oplossingen aan te dragen, maar stel je vragen waardoor de ander zelf
de opties bedenkt.

TWEE VOORBEELDEN

Ik had dit écht nooit van hem verwacht! (vervolg)

Dochter: Ik heb de papieren binnen van de hypotheekadviseur. We

moeten de woning verkopen, maar ik snap niet goed hoeveel ik nu in

mijn eentje kan lenen. Het lijkt erg weinig. Snap jij dit?

Moeder: Nee, aan mij heb je weinig bij dit soort vragen. Dochter: Ik word hier zo moe van, ik
moet zoveel regelen! Moeder: Ja, dat moet je. Je hebt dus een vraag over wat je kunt lenen als
je weer een huis wilt kopen? Wie van jouw vrienden of kennissen heeft

verstand van hypotheken?

Dochter: Ehhh,.... Marieke waar ik mee in de klas heb gezeten zit in de

hypotheken. Ik heb haar wel jaren niet gesproken. |k zag het laatst op

haar LinkedIn.

Moeder: Durf je haar te vragen om hulp? Dochter. (Denkt even na) Ja, dat zou ik best wel
kunnen doen. We konden het wel goed vinden samen.

Moeder: Wat heb je nog meer te regelen?

ALS IK MIJN KINDEREN MAAR BLIJF ZIEN! (VERVOLG)

Ben: Waar moet ik beginnen! Ik heb van de mediator een vragenlijst

meegekregen over het ouderschapsplan. Dat zijn er echt enorm veel. Ik

weet niet waar ik moet beginnen. Ik zit met name met de

omgangsregeling. Ik ben bang dat ik de kinderen alleen nog in het

weekend zie. Tegelijk kan ik ze ook niet een hele week achter elkaar

omdat ik vaak weg ben met mijn werk.

Jos: Heb je nu vooral zorgen om de omgangsregeling? Ben: Ja, eigenlijk wel, de rest vind ik niet zo

belangrijk. Maar hoe
moet ik dit nu doen? Dadelijk zie ik mijn kinderen niet meer.
Jos: heb je dit al eens met Barbara besproken? Ben: Met haar? Nee, ... nou ja, zij zegt dat we alle

twee ouders zijn en
blijven, maar ik vertrouw het niet. Dadelijk gaan ze een andere man
als hun vader zien en willen ze mij niet meer zien.
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ALS IK MIJN KINDEREN MAAR BLIJF ZIEN! (VERVOLG)
Jos: Welke opties heb je om regelmatig met jouw kinderen te zijn? Ben: Welke opties? Nou, ....

(Denkt even na) Wat zou kunnen is dat de

kinderen van woensdag tot en met zaterdag bij mij zijn bijvoorbeeld.
Dan kan ik op maandag en dinsdag afspraken maken buiten de

regio. Ik heb ook zitten denken aan vrijdag tot en met zondag, maar
ik denk dat het geen eerlijke verdeling is dat de één de kinderen door
de week ziet en de ander in het weekend.

Jos: Je hebt er al goed over nagedacht! Knap! Welke opties heb je nog
meer?

Ben: Ik zou eventueel ook co-ouderschap kunnen doen, maar dan
moet ik afspraken maken met mijn ouders of de kinderen op maandag
en dinsdag bij hen kunnen eten in de avond, omdat ik dan laat thuis
ben.

Jos: Dat klinkt mij als twee goede opties en één middelmatige optie in
de oren!

Ben: Ja, zo klinkt het wel he?!
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